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Het Sint-Maartenerfgoed van Denderbelle ontdek je via de
blauwe route. PRAKTISCH
+ Je kan de route zowel richting Wetteren als Denderbelle volgen.

Zie je het beeldje van Sint-Maarten in de nis aan de voorgevel van Starten kan overal langsheen de route.

het cultureel centrum? Sint-Maarten is niet alleen patroonheilige
van Berlare, maar staat samen met een bedelaar ook op het wapen- Deze Sint-Maartenroute loopt grotendeels langs de GR128.
schild van de gemeente. Het wapenschild vind je ook terug op de De wandelrichting wordt aangegeven door een combinatie van
Scheldebrug in Schoonaarde ({) of gewoon via de Erfgoedapp. de Sint-Martinussticker en de rood-witte GR-aanduiding.

Aan het CC hangt ook het infopaneel over Sint-Maarten in Berlare. Om het Sint-Maartenerfgoed in Berlare te ontdekken, verlaat je
even de GR-route en volg je de groene pijlen. Deze route haakt
verder terug in op de GR128.
https://www.groteroutepaden.be/nl/bewegwijzering-en-onderhoud

De jeugdbeweging Chiro Elckerlyc verdeelt elk jaar Sint-Maarten-
ontbijten in de gemeente. Sint-Maarten zelf is natuurlijk ook een
vaste gast.

Met de trein keer je makkelijk terug van en naar Wetteren of

De Sint-Anna-vrienden organiseren hier jaarlijks een Sint-route: in het
Oudegem.

weekend voor 11 november trekt Sint-Maarten in een S-vormige route
door Berlare en verzamelt hij de brieven en tekeningen van alle brave
Berlaarse kinderen.

Het Sint-Martinusfonds organiseert maandelijks een voedsel-
bedeling voor ongeveer 85 Berlaarse gezinnen. Sint-Maarten staat
dan ook symbool voor solidariteit en delen met anderen.

Vind jij alle verwijzingen naar Sint-Maarten in de kerk? Sint-Maarten
vertelt je meer over zijn huis in Berlare in een filmpje via
de Erfgoedapp.

In dit unieke getijdengebied Bergenmeersen zijn tijdens werken in 2012
resten teruggevonden uit de Romeinse tijd, de tijd waarin Sint-Maarten
leefde. Bekijk enkele vondsten via de Erfgoedapp.

Veer Schellebelle. Traditiegetrouw komt Sint-Maarten met zijn schip
de zondag véér 11 november de Schelde opgevaren. Wist je dat hij niet
noodzakelijk uit Spanje hoeft te komen? Sint-Maarten is altijd op weg.
Hij is daarom ook patroonheilige van o.a. reizigers, soldaten en ruiters.
Bekijk de intrede van Sint-Maarten via de Erfgoedapp.

Via de Erfgoedapp ontdek je nog meer Sint-Maartenweetjes
langsheen de route!
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